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Voorwoord 

DE STEMMEN GETELD 

Wanneer u dit leest zijn de stemmen van de verkiezingen voor de leden van de 
Tweede Kamer geteld. Ik hoop van ganser harte, dat uw stem er bij was, op 
welke partij u ook heeft gestemd. Maar dat u van uw grondrecht hopelijk gebruik 
heeft gemaakt om onze volksvertegenwoordiging rechtstreeks te mogen kiezen. 
Wat een landen op deze wereld voor wie dit een droom is en de eerlijkheid 
gebiedt te zeggen, dat het in sommige landen nog wel even zal duren voordat 
men ook in deze positie verkeert. En wat een keuze deze keer, we konden kiezen 
uit 37 partijen en dan nog eens zoveel kandidaten per partij. 

Wanneer u dit leest zijn niet alleen de stemmen geteld, maar is men in Den Haag 
volop bezig met het vormen van een Kabinet. Het kan niet anders of de nodige 
compromissen moeten worden gesloten, allemaal wat water in de wijn. Maar 
hoever ga je daarmee? Over het algemeen zeggen we, dat ons geweten de grens 
is. Op veel punten kun je toegeven, maar je geweten tast je niet aan. Maar wat is 
iemands geweten, is iemand op dit punt rekkelijk of precies? U begrijpt hoe 
ingewikkeld dit is en het lijkt steeds ingewikkelder te worden. 

Ons geweten vormen we, laten we voeden door onze overtuiging, die voor 
gelovigen haar basis vindt in de Bijbel, laten we vasthouden aan ons geweten, 
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dan staan we sterk in het leven en kunnen we elk gesprek, kunnen we elke 
formatie aan, op hoop van zegen! 

mr Arie Slob, voorzitter 
 
Omzien naar elkaar 
 
Jarig in de maand april 
01 april, 84 jaar, mevr. M Muilwijk-Tukker, Giessenlaan 51, 3381 AK  
Giessenburg. 
05 april, 75 jaar, dhr.  A van Noordennen, Johan de Kreijstraat 34, 3381 DG 
Giessenburg. 
07 april, 82 jaar, dhr. C. Aantjes, Wetering 38, 3381 DL Giessenburg. 
11 april, 78 jaar, mevr. M. Vogel-Romeijn, Juliana v. Stolberglaan 29, 3381 AN 
Giessenburg. 
14 april, 80 jaar, dhr. C.H. de Winter, van Brederodestraat 55, 3381 BB 
Giessenburg.  
17 april, 86 jaar, dhr. J.H. Mulder, Voordijk 65, 4209 SE Schelluinen.  
19 april, 91 jaar, dhr. J. Tukker, Peursumseweg 16, 3381 KW Giessenburg. 
23 april, 76 jaar, mevr. G.M. van Holten-de Groot, Hoogbloklandseweg 5, 4205 
NE Gorinchem. 
30 april, 82 jaar, mevr. A.J. van Meerkerk-Zwijnenburg, Peursumseweg 8, 3381 
KW Giessenburg. 
 
Overleden 
Op vrijdag 12 maart is overleden op 87 jarige leeftijd, Mevrouw J.P. Penning-van 
Terborg, van Brederodestraat 31, 3381 BA Giessenburg.   
We wensen haar man, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte met 
dit verlies. 
 
Zieken  
Op het ogenblik hebben we geen zieken doorgekregen. We wensen alle zieken 
die thuis of elders verblijven, Gods nabijheid toe. 
 
Gedicht 
God, hoe graag zou ik weer komen 
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Waar uw kerk een lofzang is 
nu nog ver, om van te dromen, 
harten boordevol gemis. 
Ooit was alles zo gewoon: 
fluitspel, stilte, al die mensen 
Kan men zich iets mooiers wensen? 
 
God, hoe graag zou ik weer zingen 
Juist nu ik niet zingen mag! 
Waar, waar zijn nu al die dingen 
Die ik liefhad, zo graag zag: 
bidden, danken in uw huis, 
aan uw tafel rond het kruis 
zwijgen, spreken, lachen, huilen 
bij U rusten, bij U schuilen… 
 
God hoe graag….Laat ons weer komen 
Dit of anders volgend jaar, 
laat ons bloeien als de bomen 
Onze dromen, maak ze waar! 
Laat ons weer vol vreugde zien, 
wie weet binnenkort misschien, 
wat wij nu zo vurig hopen: 
wagenwijd uw deuren open! 
 
Omzien naar elkaar 
Weet u in uw omgeving zieken, geeft hen door. 
Zijn er jubilarissen, laat het ons weten. 
Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b nr. 47, 3381 JT  Giessenburg. 
mail: pietentera@hotmail.com. telf.0184-652670. 
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Uitjes en Bijeenkomsten. 

Beste mensen 

Het is zeker alweer een jaar dat er geen bijeenkomsten meer zijn, wat een gemis 

is dat, maar laten we de moed niet verliezen, houd met elkaar contact door te 

bellen of te mailen, te appen, er zijn vele mogelijkheden. Vele oude hobby’s zijn 

weer opgepakt, we hebben er nu weer tijd voor. 

Zo ook mijn geschreven stukje uit de oude doos die van mijn ouders afkomstig is, 

ben ik aan het doornemen, en daar zitten leuke stukjes tussen die ik nu met jullie 

deel om er toch maar een leuke nieuwsbrief van te maken. 

Het heet : Hebreeën 14 

In de omgeving van ons dorpje, kwam een nieuwe predikant. 

’t Was een boeiend vlotte spreker, en begaafd met veel verstand. 

En van welke kerkformatie, vrijgemaakt of synodaal? 

Dat laat ik maar in het midden, als niet dienend voor ’t verhaal. 

Dominee, in het ambt ervaren, met een steeds geopend oor, 

Kende spoedig zijn gemeente: had hen zo te zeggen door…… 

Hij zei weinig, liet hen praten, en kwam daardoor aan de weet: 

’t waren beste brave mensen, niet te koel en niet te heet! 

Op een goede morgen zei hij: “Let er goed op van de week, 

Dat ik in de dienst van Zondag over ’t liegen van de mensen preek!” 

Lees dus goed Hebreeën 14, overluid in uw gezin. 

Lees dus goed Hebreeën 14, want daar staat het tekstwoord in. 

“En wie las Hebreeën 14 in de afgelopen week?” 

Vroeg hij toen, zijn bril afzettend, en heel snel de kerk rondkeek. 
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Wie het niet heeft gedaan, blijft zitten, wie het wel deed, die gaat staan!” 

En het zal u niet verbazen: 

Slechts één derde deel bleef zitten, de rest stond op, geheel spontaan……! 

“Ga maar zitten, beste mensen, dan begin ik nu mijn preek. 

En het zal u niet verbazen, dat ik slechts tot leugenaars spreek….! 

“ Dat ze hier zo konden liegen, heeft mij heel veel leed gedaan. 

Want ge treft Hebreeën 14, in geen enkele Bijbel aan !” 

 

 Hier onder nog een lachertje. 

Een stok oud echtpaar ging naar bed, op het kastje twee bakjes met tanden. 

Vol liefde keek de man haar aan, hij streelde haar rimpelige handen 

En zei: Al meer dan zestig jaar, zijn wij gelukkig meid, 

Geloof me als ik zeg, “ik wil jou voor geen miljoen kwijt.” 

Dat weet ik jongen, zei de vrouw, ook jij bent niet te koop, 

En nog niet voor een miljoen, en dat is een hele hoop. 

Zo lagen ze daar tevreden, in de avond van hun leven. 

Twee mensen die elkander zoveel hadden gegeven. 

Ze zeiden : Slaap lekker hoor, hij gaf haar nog een zoen, 

En fluisterde: “Is de deur op slot? , hier ligt voor TWEE MILJOEN!!!!!!! 

 

Puzzel 7  

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90 

Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein 

verloot twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor 

een gratis exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de 
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verschijningsdatum van deze uitgave naar 

https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te nemen.  

Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan: 

Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw 

naam / uw adres / uw telefoonnummer. 

Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder het Protocol klein 
Promotioneel Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de spelregels van 
Roniko BV van toepassing. Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl 

 
SUDOKU 
 

http://www.puzzelbrein.nl/
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Van de Bestuurstafel 

Ledenraadverkiezing PCOB 2021 
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Van dinsdag 6 april tot en met dinsdag 13 april zal de verkiezing voor de 
Ledenraad PCOB plaatsvinden en kunt u stemmen op één of meerdere 
kandidaten van uw keuze. 
Eén van de kandidaten voor de provincie Zuid-Holland is onze voorzitter 
mr. Arie Slob. Zijn vele kwaliteiten en brede ervaring op bestuurlijk gebied zouden 
goed tot zijn recht kunnen komen in de Ledenraad en daarom bevelen de overige 
bestuursleden hem van harte bij u aan als nieuw lid van de Ledenraad PCOB! 
In het KBO-PCOB Magazine van deze maand vindt u verdere informatie over hoe 
u uw stem kunt uitbrengen. 
 
met vr. groet, 
Meta de Groot-Nagel, secr. 
 
 
De volgende 2 stukjes heb ik voor u uit de digitale Nieuwsbrief gehaald: 
 
--------Pamflet voor de banken! 
  Wij vragen als KBO-PCOB aan de banken: "Richt lokale servicepunten 
op!” 
Om deze oproep extra kracht bij te zetten, heeft KBO-PCOB een pamflet 
opgesteld, met daarin vijf belangrijke behoeften van senioren: 
  1.Zorg voor persoonlijk contact 
  2.Wees bereikbaar 
  3.Houd de mogelijkheid om te pinnen en te storten 
  4.Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig 
  5.Zorg voor een veilige bankomgeving 
Dit pamflet is aangeboden aan ABN AMRO, Rabobank en ING. Directeur Marcel 
Sturkenboom: “Door deze vijf behoeften inzichtelijk te maken, vragen we aan de 
banken om hier ook echt mee aan de slag te gaan. We rekenen op hen. Senioren 
zijn vaak trouwe klanten en met een lokaal servicepunt geef je degene die niet 
digitaal onderlegd is of om welke andere reden een bankfiliaal nodig heeft, de 
kans zelfstandig financiële zaken te blijven doen.”------ 
 
------Senioren willen niet verplicht op internet 
  Negen van de tien internetloze (91%) en de helft (46%) van de online 
senioren zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht 
worden om van alles via internet te doen. Dit blijkt uit onderzoek van 
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seniorenorganisatie KBO-PCOB. Bijna alle senioren vinden daarom ook (98% 
offline senior, 94% online senior) dat bedrijven en overheden altijd een 
alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet.------ 
 
Twee belangrijke onderwerpen waar aandacht voor wordt gevraagd. 
Het is niet iedereen gegeven om in deze snel veranderende tijd mee te gaan met 
alle 
mogelijkheden op digitaal gebied en daar hebben we rekening mee te houden. 
Bent u wél digitaal vaardig zoals dat zo mooi heet, dan is dat fijn. 
Bent u het niet dan bent u in ieder geval niet de enige! Ook aan u wordt gedacht. 
 
een hartelijke groet, Meta de Groot-Nagel, secr. 
 
 

 
Van de ledenadministratie 

Deze maand zijn er geen mededelingen van de ledenadministratie.  

 Vr.groet, Arie de Jong. 

 

Van de penningmeester 

De penningmeester heeft deze keer geen mededelingen. 
 
Met groeten van Wim van der Ham 
 

Website en Facebook van de PCOB 

Kijk op de website en Facebook pagina voor nog meer informatie. 

Foto`s en opmerkingen die u wilt plaatsen geeft u door aan bestuurslid Arie de 

Jong. 

De PCOB website: https://www.pcob-giessenlanden.nl/ 

https://www.pcob-giessenlanden.nl/
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en op Facebook: https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden 

 

 

 

 

 

Voorzitter:  
Mr. Arie Slob 
tel. (0183) 58 13 31 
email: mrarieslob@hetnet.nl    
 
Secretaris: 
Meta de Groot-Nagel  
tel. (0184) 769032 
email: mdegrootnagel@gmail.com  
 
Penningmeester: 
Wim van der Ham 
tel. (0183) 582521, Bankrek. nummer   
NL07 RABO 0130 7175 17 
t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden 
email: wvdham@hotmail.nl  
 
Leden administratie: 
Arie de Jong 
Tel. (0184) 634824,  
email: jong.terlouw@hetnet.nl  
Vaste contactpersoon voor het  
plaatsen van berichten en foto’s op  
de website: 
https://www.pcob-giessenlanden.nl/ 
en Facebook: pcob.giessenlanden              
 
Leden: 
Piet en Tera Donk-Davelaar 
tel. (0184) 652670,  
email: pietentera@hotmail.com  

https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden
mailto:mrarieslob@hetnet.nl
mailto:degrootnagel@gmail.com
mailto:wvdham@hotmail.nl
mailto:jong.terlouw@hetnet.nl
https://www.pcob-giessenlanden.nl/
file:///C:/Users/avnoo/OneDrive/Afbeeldingen/Website%20PCOB/PCOB%20Giessenlanden/1%20PCOB%20Nieuwsbrief/Nieuwsbrieven%20PCOB/Nieuwsbrieven%202021/Nieuwsbrief%202021-02/pcob.giessenlanden
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Coby en Wout Kwakernaak 
tel. (0184) 652414, email:  
woutencobykwakernaak@gmail.com 
 
Redactie Nieuwsbrief: 
Arie van Noordennen 
Tel 06-15480752  
Email: a.v.noordennen@gmail.com 

mailto:woutencobykwakernaak@gmail.com
mailto:a.v.noordennen@gmail.com

